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Boodschap van Hoop 

Expositie bij TWR 
door Anja Schut 
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TWR 

Geïnspireerd door Ps. 19:2 en 5. Symboliseert het werk van Trans World Radio 
(TWR). 
Door radiogolven (cirkels) wordt het evangelie van Jezus Christus 
(kruis/zendmast) verspreid over de hele wereld. En door de werking van de 
Heilige Geest (duif) worden mensenharten bereikt en levens vernieuwd. 
 

Geloof, Hoop, Liefde 
 
TWR zendt een boodschap van geloof, hoop en liefde uit over de hele wereld. 
En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de 

liefde. 1 Kor 13:13 

 
 

 
Corrie ten  Boom 
 
Corrie ten Boom met uitspraak van hoop. 
 
Als we het nieuws lezen, zeggen we: 
‘Het ergste komt nog!’ 
Als we de Bijbel lezen kunnen we juichen: 
‘Het beste komt nog!’ 
 
 
Corrie ten Boom is nauw betrokken geweest bij het ontstaan van TWR. 
 

 

 



 
Door het werk van TWR worden allerlei verschillende volken en mensen over de 
hele wereld bereikt met het evangelie van Jezus Christus. 
 

Biddend meisje 
 

Onderwijs in Nepal 

 

 Meisje uit Irak 

 Veilig bij moeder  

Meisje met windmolentje 
 



 
Jozua de Hogepriester 
Zacharia 3:1-5   
1Daarna liet Hij mij de hogepriester Jozua zien, 
die voor het aangezicht van de Engel van de 
HEERE stond, terwijl de satan aan zijn 
rechterhand stond om hem aan te klagen. 2De 
HEERE zei echter tegen de satan: De HEERE zal u 
bestraffen, satan! De HEERE, Die Jeruzalem 
verkiest, zal u bestraffen. Is deze Jozua niet een 
stuk brandhout dat aan het vuur ontrukt is? 3Nu 
was Jozua in vuile kleren gekleed, terwijl hij voor 
het aangezicht van de Engel stond. 4Toen nam 
Hij het woord en zei tegen hen die voor Zijn 
aangezicht stonden: Trek hem de vuile kleren 

uit! Daarop zei Hij tegen hem: Zie, Ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen 
en zal u feestkleren aantrekken. 5Vervolgens zei Ik: Laat hen een reine tulband op 
zijn hoofd zetten. Daarop zetten zij de reine tulband op zijn hoofd en trokken hem 
feestkleren aan, terwijl de Engel van de HEERE erbij stond. 
 

 

 

Zie, de Mens! Zie, uw Koning! 
 
Johannes 19:5 en 14b 
Jezus kwam naar buiten met de doornenkroon 
op en het purperen bovenkleed aan. En Pilatus 
zei tegen hen:  
Zie, de Mens! En het was voorbereiding van het 
Pascha, ongeveer het zesde uur: en hij zei tegen 
de Joden: Zie, uw Koning! 
 

Openbaring 14:14 En ik zag, en zie, een witte wolk, en op de wolk zat Iemand als 
een Mensenzoon, met op Zijn hoofd een gouden kroon en in Zijn hand een 
scherpe sikkel. 
 

 
 
 
Lydia de purper verkoopster. 
-En de Heere opende haar hart.- 
 
Handelingen 16:14 
En een zekere vrouw, van wie de naam 
Lydia was een purperverkoopster uit 
Thyatira, die God diende, luisterde naar 
ons. En de Heere opende haar hart, zodat 
zij acht gaf op wat door Paulus gesproken 
werd. 
 

Op het schilderij Lydia, een hart dat open gaat voor het evangelie (vis). Stoffen in 
purper kleuren en een blauwe draad. Dit zijn kostbare kleuren, afkomstig van de 
purperslak. De blauwpurper draad wordt gedragen aan de zoom van de 
gebedsmantel.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Blijf kalm!  
 
In deze onzekere tijd, waarin ons levensbootje heen en weer geslingerd wordt 
door hoge golven zegt Jezus:  
…..Heb goede moed, Ik ben het: wees niet bevreesd. 
Mattheus 14:27 



 

 
 

 
 
Word wakker!     Tweeluik 
 
Al is het donker om ons heen, er is hoop,  
eens wordt het licht op de nieuwe morgen….. 
Het beste komt nog. Daarom wakker/waakzaam blijven! 

 

Zeven vruchten (wolschilderij) 
 
Gods belofte voor Israël. Deuteronomium 8: 7 en 8 
‘Want de HEERE, uw God brengt u in een goed land: …. 8 Een land met 
tarwe en gerst, wijnstokken, vijgenbomen en granaatappels,; een land met 
olierijke olijfbomen en honing.’ 
Hebreeuwse tekst op de rand zijn de zeven vruchten en de tekst uit Jesaja 
27:6b ‘Israël zal bloeien en groeien en zij zullen het wereldoppervlak met 
vruchten vervullen.’ 
De Menora met de amandelbloesem staat symbool voor Israël. 
 

Drieluik 
 
Rosj Hasjana -                   Inkeer/Verzoening/Overwinning       Brood en Wijn -                
Joods nieuwjaar                                                                                Heilig Avondmaal 
 



 
 
 Pinkstergebed. Ja, kom, Heere Jezus!  Drieluik (mono print en borduren)        
 
                                           

1. En de Geest en de bruid zeggen: Kom!  En laat die het hoort zeggen: Kom! 
Openbaring 22:17a 

 
Symbolen: pinksterduif, de gouden poort van de nieuwe stad, menora/Israël.      
 

2. Hij heeft ons liefgehad en ons van onze zonden gewassen in Zijn bloed. 

Openbaring 1:5b  

Symbolen: Geloof/kruis, hoop/anker, liefde/hart. Hebreeuwse letters Jeshua 
 

3. Juich voor de HEERE, heel de aarde, breek uit in gejuich, zing vrolijk en 
zing psalmen. Psalm 98:4 

 
Symbolen: Aarde, muzieknoten op notenbalk, handgeklap.  
 
 
Onder alle drie de doeken stroomt het levende water (golflijnen) van de Heilige 
Geest. 
 
 

 

Samen-zijn in gebed en verwachting 

 
Op dit schilderij zijn Jood en Griek/niet Jood samen in aanbidding en verwachting 
van de Messias.  
De tekst op het schilderij zijn de namen van de Messias uit Jesaja 9:5, in de vorm 
van een Alfa en Omega. 
 
 
 
 
 


