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  TENTOONSTELLING  

 

 HEER, U bent mijn leven!  

 

 

u ziet 

acht Bijbelse schilderijen, 

2 wol schilderijen, 2 acryl-, 2 olieverfschilderijen en 2 aquarellen. 

 

van: 

 

Anja Schut 

Marline Zoutendijk 

ds Sjaak Maliepaard 
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Overwinning! door Jezus Christus 

 

“Zie, de Leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David, heeft 

overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken.” 

Openbaring 5:5 

 

“Zie, het Lam van God, dat de zonden van de wereld weg neemt!” Johannes 1:29 

 

“En zij zongen een nieuw lied en zeiden: U bent het waard om de boekrol te 

nemen en zijn zegels te openen, want U bent geslacht en hebt ons voor God 

gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie.” Openbaring 5:9 
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Glorie aan God. 

 

Lof zij de Heer, Hem komt toe alle eer. 

Hij ‘s het Lam dat regeert tot in eeuwigheid. 

Zijn woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht. 

Wij aanbidden, wij knielen voor Jezus. 

Groot is zijn troon, eeuwig zijn kroon. 

 

Overwinnaar zal Hij zijn, 

over zonde, dood en pijn. 

Heel het rijk der duisternis, 

weet wie Jezus Christus is: 

Hij is de hoogste Heer! 

Glorie aan God. 

 

Kondigt het aan, door de kracht van zijn naam: 

Heel de aard' wordt vervuld van zijn glorie! 

Satan, hij beeft, want hij weet: Jezus leeft! 

Hij ‘s verslagen, het Lam troont voor eeuwig! 

Jezus is Heer, Redder en Heer! 

Glorie aan God. 

 

Heersen met Hem op de troon en zijn stem, 

spreekt van liefde, vervult ons met glorie. 

Heilig en vrij alle tranen voorbij. 

Eeuwig vreugde voor God, lof, aanbidding: 

waardig het Lam, waardig het Lam! 

 

Op Toonhoogte 306 
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Bid voor de vrede van Jeruzalem 

Op dit schilderij zien we Jeruzalem liggen vanaf de Olijfberg met zicht op de 

dichtgemetselde Gouden Poort, wat vroeger de toegang was tot de tempel.  

Er zijn veel donkere wolken om Israël en Jeruzalem heen. Bijna heel de wereld 

heeft een mening over de situatie in en rond Israël. Maar kloppen die wel?  

 

Jezus zegt in zijn laatste reden: “Wanneer nu deze dingen beginnen te 

geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.” 

Lucas 21:28 

Onze opdracht is, “ Bidden voor de vrede van Jeruzalem!” zoals in Psalm 122: 6 

staat.  

God herstelt alle dingen. We zien dat ook nu, bij de terugkeer van de Joden 

naar Israël vanuit de hele wereld.  Het is toch Gods volk en Jeruzalem Zijn 

stad? 

Zijn koninkrijk gaat zeker komen. De Messias komt op deze Olijfberg terug, 

de Gouden poort zal dan open zijn. Dan is er echte Shalom. 

 

Ook wij mogen bij alles wat er om ons heen gebeurt ons hoofd omhoog 

heffen en weten dat de Koning komt. 
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Chanoekafeest 

Dit meisje kijkt geboeid naar de brandende kaarsen in de kandelaar, de 

chanoekia. Elke dag steken Joodse gelovigen bij Chanoeka een nieuwe kaars 

aan in deze speciale kandelaar. Chanoeka is een Joods familiefeest. Het duurt 

acht dagen en wordt ook wel ‘lichtjesfeest’ genoemd.  

Ze gedenken daarmee de bevrijding van hun heilige tempel in Jeruzalem op 

de Grieken het jaar 164 voor Christus. Wanneer de priesters terug komen in 

de verwoeste tempel vinden ze tussen de puinhopen de grote kandelaar, de 

Menora. En er is nog één klein flesje gewijde olie om de kandelaar te laten 

branden. Op de eerste dag van de herinwijding van de tempel is het al op. 

Maar de tweede ochtend blijkt het weer gevuld. En zo acht dagen lang: het 

Chanoeka-wonder. 
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Rachel de herderin 

Ontferming is het thema dat ik met dit schilderij wilde uitbeelden. Een 

lammetje dat geborgenheid vindt bij de herderin. 

Rachel is een aartsmoeder van Israël. Rachel is begaan met het lijden van 

de kinderen van haar volk, Joodse kinderen. “Er is een stem gehoord in 

Rama een rouwklacht, een zeer bitter geween: Rachel weent over haar 

kinderen. Zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen, want zij 

zijn er niet.” (Jeremia 31: 15) Dit lijden was er al toen Joodse kinderen in 

de Nijl geworpen moesten worden op bevel van de farao(Exodus 1: 22).  

De geschiedenis herhaalt zich bij de kindermoord in Bethlehem. 

(Mattheüs 2: 18), maar ook daarna zoals tijdens de Tweede Wereldoorlog 

en recent 7 oktober 2023. 
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Loflied in de woestijn 

Gekleurde zandduinen nabij Yeroham in de Negev woestijn in Israël. 

Temidden van duisternis, ontberingen en eenzaamheid in het 

woestijnleven is er een rijkdom aan kleuren te ontdekken. En kun je 

verborgen schatten vinden. Er stijgt een loflied omhoog. :”Hodu l’Adonai 

ki leolam chasdo.” ”Looft de HEERE want Zijn trouw is eeuwig.” 

Het is juist in de woestijn dat God Zijn Goedheid openbaart aan 

Mozes(Exodus 33: 19). En het was in de woestijn dat God de wolk- en 

vuurkolom aan Israël gaf als teken van Zijn aanwezigheid (Exodus 13: 21).  

De vogels op het schilderij worden genoemd in Psalm 102: 7 en 8. In vers 

14 en 15 lees je over de ontferming van God over Sion. En dat Zijn 

dienaren de stenen goedgezind zijn en medelijden hebben met haar 

gruis. 
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Schilderij Alef en Tav.  

De gebedsmantel, Talliet en tsitsiet, Ps. 104:2: Hij hult Zich in het licht als in een 

mantel. Zie Num. 15:38-40, Zach. 8:23, Matth. 14:36. Bij het omdoen zegt men: Hoe 

kostelijk is uw goedertierenheid, o God: daarom schuilen de mensenkinderen in de 

schaduw uwer vleugelen.  Ps. 36:8-12 

In de Alef (rechts) staan drie namen van de Heere Jezus:  Redder, Luk. 2:11, Zd 11 

HC  Messias (Gezalfde=Christus), Matth. 13:16ev, Zd 12 HC;  Heere, Joh. 20:28, 1 Pt. 

1:18ev, Zd. 13 HC 

In de Tav (links) staan twee namen van de Heere Jezus: Zoon van God Hebr. 1:1, 2, 

Joh. 3:16, Zd. 13 HC; Woord van God, Joh. 1:1,14, Openb. 19:5 

Zijn persoon, de Heere Jezus is Koning uit het huis van David.  Luk. 1: 33, Ps. 110:1, 

Hogepriester nr de ordening van Melchizedek, Ps. 110:4. Gen 14, Hebr. 7ev.  

De zegende handen naar aanleiding van de letter Sjin=eerste letter van Sjaddai, de 

Almachtige / Wortel en het geslacht van David, Jes. 11:1,10, Openb. 5:5, 22:16 /  

Blinkende Morgenster, Openb. 22:16   

Zijn werk, Hij heeft de wet en de profeten vervuld, Matth. 5:17ev. Rom. 10:4,/ De wil 

van God volkomen gedaan. Deut. 6:4-9, Joh. 4:34, Ps. 40:7ev/Hebr. 10:5-10, Luk. 22:42 

Zijn lijden, sterven en opstanding: Het Kruis in de vorm van een oude olijfboom: 

Hij heeft plaatsvervangend het ene volmaakte offer voor de zonden gebracht, 

waardoor er is vergeving, verzoening, verlossing, vrijmaking, genade etc. Jes. 53,  Joh. 

1:29, 33, Rom. 3:24,25, 2 Kor. 5:21, Ef. 2:14-17, Kol. 1:13,14, 19ev, 2:13-15, Zd 15,16 HC  

Open graf: Zijn opstanding: Hij leeft!!  Luk. 24:5,6, 25-27, 44-47, 1 Kor. 15, Zd 17HC 
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Traan 

Wie op de weg van Christus wandelt, een smalle weg kan meemaken, dat 

de weg geblokkeerd wordt. Hij kan niet verder. Door een groot verdriet 

of door andere oorzaken. 

“Uit de diepten roep ik tot U, o HERE“ Psalm 130:1 

Weet God wel wat ik meemaak? Ziet Hij het wel. Ja want:  

“Mijn omzwerving hebt Gij te boek gesteld. Doe mijn tranen in uw kruik; 

zijn zij niet in uw boek?” Psalm 56:9 

De Heere wil niet dat wij achterblijven. Hij heeft ons immers bestemd 

voor de eeuwigheid.  

“met mijn God spring ik over een muur“  Psalm 18:30b 
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Hoop als een anker voor de ziel 

Ruwe stormen mogen woeden, alles om mij heen zij nacht, God, mijn God zal 

mij behoeden, God houdt voor mijn heil de wacht.         Gezang 445:3a 

Het is niet altijd een vlakke zee. Het kan weleens stormen in je leven. En hoe! 

Niet een klein beetje. Je dreigt door de golven overspoeld te raken. En je 

verzinkt als in een bodemloze put.God zij dank hebben we uit genade een 

getrouwe Hogepriester, die ons gekocht en betaald heeft met Zijn dierbaar 

bloed. In Hem zijn al Gods beloften waar. Ook die van bewaring en een 

heerlijke toekomst. 

Jezus, de Messias, is voor ons het hemelse heiligdom binnengegaan en is 

achter het voorhangsel gegaan en is daar voor en op de troon van God om 

voor ons te bidden en pleiten. Hebr. 6:19,20, 7:25, 8:1ev Dat is een anker voor 

de ziel. Hij is mens geworden,  ons vlees en bloed aangenomen, d.i. Joods 

vlees en bloed, opdat Israël en ook wij in Hem ons vlees in de hemel tot een 

betrouwbaar onderpand hebben, dat Hij als ons Hoofd ons, zijn leden, ook tot 

zich zal nemen Zd. 18, HC.   Het anker is een modern scheepsanker, waarin het 

beeld van het kruis zichtbaar is. ook de kleur van het voorhangsel is nog 

zichtbaar.  
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Tranen. 

Tranen stromen door mijn ziel;   

het overmant me meer en meer!  

Opwellend   

uit verborgen diepten van mijn bestaan  

kwelt mij de pijn,  

stromend, nat is mijn oog  

Loslaten doet zo zeer. 

  

t Vloeit onstuitbaar, als een vloed. 

Groot en intens is wat mij plaagt. 

Uit de diepte roep ik tot U.  

Ik rouw, ik zit vol. 

Alleen U bent het  

die mij begrijpt en draagt! 

 

Het is een muur  

waar ik niet overheen kan kijken.  

Here,hoe moet ik het kwijt ? 

‘t zit vast van binnen. 

                          Het is niet glad te strijken. 

 

O God, U vangt mijn tranen op 

in uw kruik 

Het stormt in mij, het gaat te keer . 

De muren op mijn pad 

zijn te hoog, te groot. 

                             Hoe kan ik verder,rHeer? 

 

                            U ziet mijn pijn, in uw boek 

zijn mijn omzwervingen te lezen. 

Ondanks mijn tranen geloof ik, 

het komt goed! 

Zo zal het door Gods genade wezen. 

 

ds Sjaak Maliepaard  
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Ps. 121 in Hebreeuws Askenazich schrift op perkament  door Sjaak 

Maliepaard Zie voor meer schilderijen van Anja Schut en Marilene 

Zoutendijk: https://israelinbeeld.nl/ 

Zie voor andere schilderijen van ds Sj.Maliepaard   www.uituwhand.nl en 

www.drievoudigsnoper.nl  

https://israelinbeeld.nl/
http://www.uituwhand.nl/
http://www.drievoudigsnoper.nl/

